
Lied van de week
Deze week: Nieuwe Liedboek 100:4 Want God is overstelpend goed
Volgende week: Nieuwe Liedboek 416:1 Ga met God en Hij zal met je zijn

De Bijbelverhalen
In de kleutergroepen worden deze 2 weken Bijbelverhalen verteld over Daniël, die een bijzondere droom had.
Maar wat betekent dat? Daniël wilde niet buigen voor het beeld van de koning. Ook wordt het verhaal van Daniël
in de leeuwenkuil verteld,

In de groepen 3 t/m 8 is deze week het thema: Winnen en verliezen (1 Koningen
20:1-43)
God helpt koning Achab om een oorlog te winnen. Maar zelfs dat is niet genoeg voor de
koning om echt in God te kunnen geloven. Hij blijft op twee gedachten hinken. Profeten
vertellen de koning dat dat niet goed is.

Volgende week is het thema: Blijf af! 1 Koningen (21:1-29 en 22:1-38) Koning Achab
wil de wijngaard van zijn buurman Nabot kopen. Als Nabot weigert, bedenkt koningin Izebel een gemeen plan:
Nabot wordt vals beschuldigd en krijgt de doodstraf, zodat de koning alsnog zijn wijngaard in bezit kan nemen.
Maar God vindt het niet goed wat er gebeurd is: Elia spreekt de koning aan op zijn gedrag. Koning Achab krijgt
spijt van wat hij gedaan heeft.

_____________________________________________________

Rapportgesprekken (groep 1-2) en Zorggesprekken (groep
3-7)
De rapportgesprekken van de kleuterbouw vinden op dit moment plaats en hebben deels al plaatsgevonden.

De rapporten van groep 3 en hoger worden meegegeven op dinsdag 4 juli. Aan het einde van het schooljaar kan
er wederzijds de behoefte zijn aan een zorggesprek over de ontwikkeling van uw kind. De ouders kunnen bij de
leerkracht aangeven dat ze behoefte hebben aan een persoonlijk zorggesprek en het kan ook zijn dat de
leerkracht aangeeft dat hij/zij nog een afrondend zorggesprek met u wil voeren. Wellicht zijn er op dit moment al
verschillende afspraken ingepland of zelfs al gesprekken gevoerd. We willen benadrukken dat het dus niet om
reguliere voortgangs- of rapportgesprekken gaat, maar om echte zorggesprekken.

_____________________________________________________



Buiten spelen en slippers
We zien regelmatig dat kinderen met teenslippertjes op school komen,
begrijpelijk dat kinderen deze graag dragen met het warme zomerweer. Toch
willen we u er op wijzen dat deze niet heel veilig zijn tijdens het buitenspelen.
Er wordt met fietsen en karren op het plein gereden, slippers beschermen de
voeten dan niet. Daarom adviseren wij uw kinderen sandalen aan te geven of
schoenen, voor de veiligheid van de kinderen..

____________________________________________________

Zomerfeest
Op woensdag 5 juli vindt het Zomerfeest plaats, dan sluiten we het schooljaar op
een leuke manier met elkaar af. We hopen op een gezellige dag en mooi weer!

____________________________________________________

Vacatures
Vandaag heeft u via Parro een bericht ontvangen over de vacatures die wij nog hebben binnen Het Baken. Deelt u
de vacatureteksten binnen uw netwerk?
Alvast dank!

Data:
*Week 26: Zorggesprekken groep 3-7
*In week 26: Groepsverdeling gaat mee
*Maandag 26 juni: schoonmaakavond kleuterbouw
*Dinsdag 27 juni: Presentatieavond Leerplein groep 3-4
*Donderdag 29 juni: Presentatieavond Leerplein groepen 5 t/m 8
*Dinsdag 4 juli: afscheid groep 8
*Dinsdag 4 juli: rapport mee
*Woensdag 5 juli: zomerfeest
*Woensdag 5 juli: Laatste Bakenpraat
*Donderdagmiddag 6 juli: doorschuifmoment
*Vrijdag 7 juli: laatste schooldag, alle leerlingen om 12.00 uur uit: daarna: Zomervakantie!



Geboren
Bij de familie Hoogerland is op 1 juni een jongen geboren, hij heet Joas. Dus Julan uit groep 3a heeft er een
broertje bij!

Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst!

Passie voor zingen?
Gospelkoor Sound of Joy uit Werkendam gaat 23 maart 2024 een concert geven,
The Passion. We gaan tijdens dit concert de lijdensweg en de opstanding van
Jezus vertolken. Als zingen jou iets lijkt maar je niet zeker weet of je wel
aangesloten wil zijn bij een koor is dit je kans.
We zouden het namelijk erg leuk vinden om dit concert uit te voeren met project
leden. Vind je zingen leuk, kom dan vanaf 4 januari elke donderdag 3 maanden
meezingen. Er zijn geen kosten aan verbonden. Iedereen is welkom maar we zijn
vooral op zoek naar personen tussen de 20 en 45 jaar.
Kun je niet wachten tot januari en wil je nu al mee komen zingen als lid van Sound of Joy dan ben je
van harte welkom. 24 augustus is onze eerste repetitie na de zomerstop.
Informatie: Secretariaat@soundofjoy.nl
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